Dankbare herinnering aan Mevrouw

Annie BOTTELDOORN

weduwe van de Heer José SPILEERS

geboren te Ronse op 28 augustus 1935
en overleden te Maarkedal op 25 december 2020.

Ons moedertje ...
Liefste Mama,

Je groeide op in een warm gezin samen met 2 zussen en 1 broer.
Je liep school tot je veertiende levensjaar en ondanks het feit dat je
wel nog verdere studies had aangekund, heb je al snel de school-
banken verlaten om te gaan werken en wat te verdienen voor jouw
toekomst. Verder studeren is nooit meer ter sprake gekomen.

Je hebt papa ontmoet en dat was de start van een voorbeeldig en
gelukkig 50-jaar durend huwelijk. In het begin was de combinatie
werken en huishoudelijke taken nog haalbaar, maar toen een der-
de zoon het levenslicht zag, lukte dat niet meer en heb je je voltijds
toegelegd op het verschaffen van de best mogelijke opvoeding aan
je kinderen.

Toen jij en papa een kleinhandelszaak uit de grond stampten,
deed je het onmogelijke om naast het grootbrengen van jouw zo-
nen de nodige ondersteuning aan papa te geven in de zaak. Lan-
ge week- en zaterdagen drongen zich op, enkel op zondag konden
we de gelukjes van het familiale leven proeven. Zelden hoorden we
je klagen. Bij de uitbreiding van de zaak was een dalende werk-
druk allerminst aan de orde, maar ook toen bleven jouw zonen en
kleinkinderen jouw oogappels.

Eenmaal op pensioen bleef de gezondheid plannen in de war
sturen, maar je vocht altijd met hardnekkigheid terug en beleefde
telkens weer een enorme vreugde bij bezoekjes van kleinkinderen
en zelfs achterkleinkinderen.

Toen we papa hebben moeten afgeven, kreeg jij een hevige dreun.
Je hebt je zeven jaren kranig gehouden mits hulp van jouw bereid-
willige zonen, maar stilaan voelden we dat je begon te verande-
ren. Je was de mama van vroeger niet meer en je kon niet langer
in je vertrouwde huis blijven wonen. Praten werd moeilijker en op
de duur onmogelijk. Ondanks bijkomende gezondheidsproblemen
bleef je moedig en sterk en altijd blij om ons te zien. Tot op die
kerstnacht waarin je de strijd hebt moeten opgeven. Al doet af-
scheid nemen pijn, toch vonden we het fijn om ook op dat moment
nog bij jou te zijn.

Lieve Mama, je geniet nu van eeuwige rust, verlost van aardse zor-
gen. We weten dat waar je nu ook bent, je nog aandacht voor ons
hebt en ons nooit zal verlaten. We zullen je ook nooit vergeten en
héél hard missen. Wees gerust, je blijft voor altijd diep in ons hart.



Yves en Gerda SPILEERS-BELAEN,
Fréderic en An SPILEERS-VAN DER EECKEN,
Charlotte en Maité,
Joachim SPILEERS en Jolien VAN DE VELDE,

Philippe SPILEERS,

Michel en Christine SPILEERS-POELVOORDE,
Emmely SPILEERS,
Justine SPILEERS,
haar kinderen, kleinkinderenen en achterkleinkinderen;

De families BOTTELDOORN, VUYE, SPILEERS,
DECLERCQ en VANHEUVERZWIIN,

danken u voor de blilken van medeleven en gebed.

Uitvaartzorg Devos - Ronse.



