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Dankbaar gedenken en bidden wij voor
MEVROUW

Yvonne CORDELEEUW

echtgenote van wijlen de Heer Firmin VEREECKE

geboren te Wervik op 13 juli 1908 en godvruchtig
overleden te leper op 8 april 1981, gesterkt door
het sakrament van de zieken.

God,

iedere mens staat geschreven
in de palm van Uw hand.
Doch eens hebt Gij,

diep in ons hart,

de naam gegrift

die nooit meer zal vervagen :
' Moeder ‘.

Zij schonk vol tederheid en liefde,
ons het leven.

Bezorgd en vo! genegenheid
volgde zij ons

en leerde zij ons

' Leven .

Voor vader en de kinderen
probeerde zij te leven - altijd -

en voor U, God, :

haar leven werd door U en door hen
bepaald.

Voor vader, kinderen en kleinkinderen vooral...
Wij leefden dag in, dag uit,

met en voor elkaar

tot vader van ons heenging...

Het werd stiller...

maar hechter nog

leefden we verbonden - allemaal -
omdat we wisten :

we hielden zo van elkaar.

En nu wij leven kunnen, God,
onbeholpen nog misschien,

en soms zo moeilijk...

nu leeft zij reeds weer bij U.

Want ook Gij, God,

Gij wist dat er geen schoner naam
in 't mensenhart gegrift kan staan
dan slechts deze naam

die wij eerbiedig

en dankbaar

schrijven en zeggen kunnen :
Moeder.

Bernard en Christiane Moerman - Vereecke,
Jean-Pierre Vereecke,

Christoph,

Ann,

Alex,

Annick Moerman, haar kinderen en kleinkinderen ;

De families Cordeleeuw, Renier, Vereecke
en Vanlerberghe,

danken U hartelilk om uw gebeden
en kristelijke blijken van deelneming.
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