't Zij kort of lang, waarom is’t dat wij leven,
’t en zij om God met winste weer te geven
hetgeen Hij ons verleende; en onze keer
van sterven af te wachten van de Heer.

G. Gezelle.

1»
BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

GEORGINA ROOS

echtgenote van Mijnheer
VALERE DEN HAENE
zij was lid van de Bond van het H. Hart

geboren te Ronse op 10 juli 1904
en er goduruchtig overleden op 11 november 1965,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

De weg naar Kristus schijnt ruw; maar hij is zeker.
Augustinus.

Het was een goede vrouw, steeds minzaam en ge-
dienstig voor iedereen. Zij was de sterke vrouw uit
het H. Schrift, op wie haar man kan steunen en die
een zegen is voor haar kinderen. Voorbeeldige echt-
genote en moeder, was zij ook overtuigd kristen.
Moge zij van God de woorden horen : « Goede en
trouwe dienares, treedt binnen in mijn rijk ».

In U, Heer heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik
niet teleurgesteld worden. H. Ambrosius.

Dierbare echtgenoot, te vroeg moeten wij scheiden.
Tot weerzien. Mijn geliefde kinderen houdt mijn
gedachtenis in eer. Gij allen, mijn verwanten en
vrienden, bidt veel voor mij.

Zij ruste in vrede.

Drukk. Van Enis, Ronse.

Mijnheer Valére DEN HAENE,
Mr en Mw Raoul DERAEDT-DEN HAENE,
Mijnheer Florent ROOS,

De families ROOS, DEN HAENE, CORDIER en
RIJCKBOSCH,

danken U wvan harte voor de blijken
van innige deelneming en gebed.



Stabat
Mql’er Dolorosa.




