
Heï is stil rondom ons
sinds het beengaan uan

t
Mevrouw

GabriëIle
VAN MOORLEGHEM

echtgenote van
de heer Lcon \TERMEERIN

geborerz te Etikboue op 18 augustus 19O8
en goduntcbtig ouerleden te Oudenaarde

op 1 maart 1996,
geslerkt door de H. Sahramenten der Zieken.

Geuvz(n b.sl il il Bl td K - l'-L.V - - lleldct t

Lid Lail R.B.G.Melden.

Venuld van dankbaarheid
willen wij je eren, moe<ier.

\Vij kenden het geluk zoveel jaren

te mogen genieten van jouw warme liefde.
Een Íèest was het
voor je kleinkinderen en achterkleinkinderen
naar hun mémé te komen en er te stoeien op
de berg onder het waakzaam oog van pépé.

Je glunderde van geluk bij het aanschouwen
van je kin<leren tot in het vierde geslacht.
In zoveel goeie herinneringen zullen wij jouw
beeld in ons levendig bewaren.
Met vader mocht je lang en gelukkig leven.
Omwille van vader ook kende je de laatste
jaren grote zorgen.

Je hebt ze moedig gedragen kranige vrouw -
die jij altijd benr geweesr.
riíat vader niet meer kan dat doen wij
en zeggen ie : kiik, lieue moeder

doorbeen onze tranen
uan droeJbeid
scbitteren steffen
uan dankbaarbeid..
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