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DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Robert COUSSEMENT
echtgenoot van Mevrouw Bertha DESLOOVERE

geboren te Waregem op 3 september 1907

en er godvruchtig overleden in het O.-L.-Vrouw van
Lourdes ziekenhuis op 4 augustus 1993,

gesterkt door de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de Kristelijke bond der gepensioneerden
Lid van de Koninklijke Harmonie St-Cecilia

Wij verliezen in de persoon van Robert een in-
goede mens. Hij mocht zo oud worden, verenigd
met zijn Bertha. Bijna 60 jaar getrouwd : aan wie
is dit gegeven ? Daarom is er, ondanks de droef-
heid, toch dankbaarheid bij iedereen.

Hij was amper zeven jaar oud toen de eerste
wereldoorlog uitbrak. Schoolgaan was afhankelijk
van de ''bezetting'' van de schoollokalen. Na de
oorlog moest hij nog tot zijn veertien jaar naar
school, en zoals hij zelf schreef : ""om achterstand
in te halen'. Daarna begint het werkend leven :
weven, samen met vader en broers.

Maar die jonge man zoekt aanvulling en vindt
die in die wonderlijke klanken van de ocarina,
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daarna de viool, en ook de klarinet. En zelfs het
turnen trekt hem aan.

Hij zoekt en vindt een goede Bertha waarmee hij
gelukkig is, een echte huismoeder. En dan breekt
een tweede wereldoorlog uit. Hij valt zonder
werk, moet naar Duitsland gaan, om uiteindelijk
naar Frankrijk te vluchten en onder te duiken.
Moeilijke tijden die best gespaard blijven aan onze
jongere generaties. Zo loopt de oorlog ten einde.

De taaie wilskracht en de steunznde aanwezigheid
van zijn echtgenote brengen hen stilaan hoger op.
Zo geat hat leven al weven voorbij tot hij op pen-
sioen kan gaan. Maar steeds zijn zijn gezin en
daarnaast mooie muziek de krachten gebleven die
hem deugd deden. En jonge muzikanten hadden
hem lief.

Ook dit leven is getekend gebleven door lijden,
met het verlies van Armand. Maar dan ook met zo
veel genegenheid van kinderen en kleinkinderen.

Hij is een zacht mens gebleven. ''Zacht heeft hij
geleefd, zacht is hij gestorven' : zo heeft zijn
goede echtgenote het uitgedrukt.

Moge de goede God hem nu opnemen in zijn
eeuwig geluk, waar hij ons allemaal zal opwachten,
en innig over ons zal waken.

De families
COUSSEMENT - KINDT
en DESLOOVERE -BAEKELANDT,
danken U om uw gebeden
en blijken van deelneming.

Rouwl. : Funerarium Staelens, Waregem
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