Gods wil geschiede.

Bid voor de ziel van
MEVROUW
Amandina, Julia Willems
echtgenote van de Heer
OMER AELVOET
geboren te Nukerke de 18 november 1894 en
er schielijk overleden de 22 maart 1966,
voorzien van het H. Oliesel , in extremis".
Het was een geweldige slag op het hart van
man en kinderen, toen de wrede tijding
kwam : ,, Moeder is dood ". Moeder gisteren
nog vol levenslust, het kenmerk van haar
leven. Zij was moeder in de riiksie betekenis
van het woord : vol goedheid, tederheid, toe-

wijding, zelfvergetenheid.

Met bewonderenswaardige blijheid droeg zij
de zorg voor haar man, kinderen en klein-
kinderen, nooit viel haar iets te zwaar. Is
het wonder dat velen met diepe eerbied
staren naar die voor eeuwig gesloten ogen,
die zoveel blijheid hebben uitgestraald ?
Diepgeloviq is ze ons voorgegaan op de weg
van de plicht tegenover God en tegenover
de naaste.

God wij danken U voor die voortreffelijke
vrouw, die zorgzame moeder en wij smeken
U : moge zij rusten in vrede.

Mijn dierbare familieleden, en gij allen die
mij gekend hebt, bidt voor mij, opdat God
mij genadig weze.

O.L.Vrouw, hulp der kristenen, bid voor
haar.

Heer Omer AELVOET,

Heer en Mevrouw Georges AELVOET-RES-
TIAENS en kinderen,

Heer en Mevrouw José AELVOET-HOFE-
MANN en kinderen,

Heer en Mevrouw Maurice AELVOET-LU-
CAS en kinderen,

Heer en Mevrouw Robert DERIEMAEKER-
AELVOET en kinderen,

Heer en Mevrouw Freddy DE LETTER-AEL-
VOET en kind,

De families WILLEMS, AELVOET, VERHEL-
LEN en WATTELAINE,

danken U voor de blijken van kris-
telijke deelneming en gebeden.

ORUKE DF RIEMAECKER. NUKERKE



